
117 mei 2023 • inderegio.nl NATUUR

KEN UW BOS

Tekst en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

Ze zitten vaak mooi te wezen, 
midden op het grasveld aan 
de rand van Groenendaal. Het 
nijlganzenpaar. Ze worden ook wel met Egyptische 
gans aangeduid, maar die naam is misleidend. Want de 
alopochen aegyptiaca komt niet uit Egypte en is zelfs 
helemaal geen gans. De nijlgans is een eend. Maar wel 
een bijzondere, die oorspronkelijk uit Afrika beneden 
de Sahara vandaan komt en ook wel langs de oevers 
van de Nijl te vinden is. In Nederland is het een inva-
sieve exoot; hij hoort hier eigenlijk niet thuis - ’t is maar 
dat je het weet. 
 
Je moet goed kijken om te zien wie het vrouwtje is en 
wie het mannetje, want hun bruine verenkleed, lichter 

gekleurde buik, witte vleugels, donkerbruine ring om 
hun ogen en een bruine vlek op de borst, zie je meestal 
bij beide geslachten.
Ze kunnen goed zwemmen, maar ze prefereren vaste 
grond onder hun oranje poten.  
 
Als je ze zo vredig ziet zitten samen zou je het niet 
zeggen, maar de nijlganzen zijn nogal agressieve 
vogels, onverdraagzaam zelfs, ook onderling. Ze 
aarzelen niet om als dat moet met brute kracht een 
nest van een andere vogel in te pikken. 
 
En als je nog mocht twijfelen of je misschien toch met 
een gans te maken hebt, luister dan maar even goed: 
hij ‘gakt’ meestal niet zoals ganzen dat doen, hij ‘snatert’ 
– inderdaad, net als een eend. 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Lelijk eendje? 

MOOIE WATERKANTEN

Door Marenka Groenhuijzen

Op de terugweg van weggeweest, ging Marenka even van haar route af. 
Daar zag ze met het prachtige avondlicht de Ritzema Bos Kade schitteren 
van kleurenpracht met het restant van de narcissen, die gericht waren op 
het water. Een momentopname om het direct vast te leggen.

Door Bart Jonker

Heemstede - Het zonnetje liet afge-
lopen zaterdag 13 mei uitgebreid zijn 
brede glimlach zien. Daardoor werd 
het een uitgelezen dag voor de 
Moestuinmarkt van Kom In Mijn Tuin 
(KIMT), die traditiegetrouw weer op 
veel liefhebbers van groene vingers 
kon rekenen. Er gingen aardig wat 

moestuinplantjes over en weer bij de 
kraampjes. Van sla, tomaten, tot 
boontjes en dergelijke. De kersverse 
onderscheiden Ridder van Oranje 
Nassau Mik van der Bor had het druk 
met haar vele vrijwilligers. Met 
andere woorden: er gaat in de moes-
tuintjes aardig wat geplant worden 
en naar alle waarschijnlijkheid ook 
!ink daarna geoogst worden. Met de 

uit de pan rijzende prijzen van 
groenten en fruit is zo’n moestuin 
natuurlijk een prachtig zelfvoorzie-
nend projectje voor velen, misschien 
mag je het zelfs een noodzaak 
noemen.
En nog leuk om te doen, je eigen 
biologische groenten zien opgroeien. 
Er was zelfs een kraam met scha-
penwol.Naast de moestuinplantjes, 
was er veel aanwezig voor de inwen-
dige mens. Er waren zelfgebakken 
taarten en er was ko"e thee en 
limonade. Tevens was eraan de kids 
gedacht, die bloemzaadbolletjes 
konden maken. Altijd wat te doen bij 
KIMT!

Uitgelezen dag voor moestuinmarkt 
Kom In Mijn Tuin

Een drukte van belang op Moestuinmarkt van KIMT. Foto: Bart Jonker.


