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Het dalmatiëklokje nader bekeken. Foto: Bart Jonker.

KEN UW BOS

Tekst en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

O zeker, de lente is net voorbij. 
De zomer is zelfs al begonnen. 
Toch is het juist nu dat de loop 
van de lente zo duidelijk zicht-
baar is. Hele treintjes ganzen, 
zwanen, eendjes en meerkoetjes varen door het water. 
Met vrolijk gepiep van de nietsvermoedende pulletjes 
en met corrigerende signalen van hun door de wol 
geverfde ouders. Een pulletje had het prima voor 
elkaar, moederfuut spreidde haar vleugel en liet haar 
kleintje op haar rug klimmen. En daar zat het, hoog en 
droog en werd heerlijk vervoerd met prima uitzicht.  
 
Een heel ander nieuw leven is de felgroene rups die 
zich misschien net op de verkeerde plek uit de boom 
liet vallen. Hij kan van alles worden, een nachtvlinder, 
een citroenvlinder of vogelvoer, de natuur is onverbid-
delijk. Toch is de groene rups veel minder spectaculair 
dan de rups van de meriansvlinder die alweer even 
geleden zomaar op een eikenblad in Groenendaal lag. 
Zo fotogeniek, zo carnavalesk, zo uitgedost en dat 
alleen voor het rupsenstadium, daarna wordt het een 
grauwe nachtvlinder met schutkleuren en zien we hem 
nooit meer terug.  
Deze wel, de bonte bessenvlinder hier op een beuken-
blad in het bos. Hij is dol op meidoorn en hazelaar, dus 
eten genoeg. 
 
De eekhoorns in Groenendaal hebben een nest. Dat zit 
in een boom in de buurt van de parkeerplaats bij 
restaurant Groenendaal. Het is op dit moment onbe-
kend of daar ook gezinsuitbreiding is geweest. In elk 
geval zou het goed zijn als de oudertjes goed op hun 
nageslacht passen. Het is bekend dat de groene 
parkieten, de exoot die zich in Groenendaal gevestigd 
heeft, ook baby-eekhoorns lusten.  
Na een ontmoeting met een vrolijke pup die voor het 
eerst kwam pootjebaden bij de ingang Vrijheidsdreef 
was de conclusie: de lente heeft zijn beste tijd gehad, 
laat de zomer nu maar beginnen. 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Nieuw leven in Groenendaal 

Tuincomplex de Gillestuin 
opent een nieuwe pluktuin

De pluktuin van de Gillestuin. Foto aangeleverd.

Heemstede - Op 2 juli om 15 wordt 
een nieuwe pluktuin feestelijk ge- 
opend. De pluktuin is bestemd voor 
Heemstedenaren die minder mobiel 
zijn en toch willen genieten van alles 
wat groeit en bloeit en maakt onder-
deel uit van de inmiddels bekende 
Gillestuin, in het tuincomplex aan de 
Herenweg 37 te Heemstede.  
 
In de pluktuin kunnen inwoners van 
Heemstede terecht die door ouder- 
dom of een beperking geen tuin 
meer kunnen onderhouden. Zij 
kunnen een handje helpen bij het 
onderhoud, rustig een kijkje nemen 
of een bosje bloemen plukken.
De pluktuin is in het voorjaar gereali-
seerd door een grote groep vrijwil-
ligers en bestaat uit verhoogde 

bakken en een brede toegang, ge- 
schikt voor rollators en rolstoelen.  
 
De pluktuin is geopend tijdens de 
Schuif’s aan van de Gillestuin, elke 
eerste zondag van de zomermaan-
den, van 14-16 uur. Er wordt een 
kopje ko!e of thee geserveerd, met 
iets lekkers. Afhankelijk van het 
seizoen zijn er zaadjes, stekjes of 
groentes van eigen teelt verkrijgbaar. 
Dit alles tegen een vrijwillige bij- 
drage. Bezoekers kunnen ook deel-
nemen aan rondleidingen over het 
volkstuincomplex. Verder is de pluk-
tuin op afspraak te bezoeken.  
 
De Gillestuin ligt in het volkstuin-
complex aan de Herenweg 37 te 
Heemstede.

TUINPLANTEN NADER BEKEKEN

Door Bart Jonker

Heemstede/Bloemendaal – Met het fraaie dalmatiëklokje (Campanula 
portenschlagiana) trapt deze krant de nieuwe reeks ‘Tuinplanten nader 
bekeken’ af. Leuk ter Inspiratie voor uw tuin of balkon.

De naam  dalmatiëklokje dankt de plant – hoe kan het ook anders – aan 
haar oorsprong in de bergen van DalmatiIë (Kroatië), waar de plant in- 
heems is. Met de overdadige paarse bloemen die bloeien van mei/juni tot 
en met september, is het dalmatiëklokje een opvallende en kleurrijke 
verschijning. Het is een dankbaar en redelijk gemakkelijk te houden kruid 
dat groen blijft. Een lid uit de klokjesfamilie (Campanulaceae) van twee-
zaadlobbige planten, die wereldwijd aardig wat soorten kent.

De plant wordt ongeveer 10 cm hoog en waardeert een plek in de zon of 
halfschaduw. De nectar van de paarse bloemen is zeer geliefd bij insecten 
en trekt onder meer hommels, bijen en zweefvliegen aan, die plant op 
hun beurt weer bestuiven, ofschoon een tweeslachtig exemplaar van de 
plant dit zelf regelt. De plant kan de vorst redelijk doorstaan en wordt 
veelal ingezet als bodembedekker. Ook is zij geliefd in rotstuinen of op 
balkons. De plant kan weelderig gaan woekeren, maar blijft een lust voor 
het oog met haar fraaie bloemen. Een aanwinst voor uw tuin.

Bij het dalmatiëklokje weten insecten 
precies waar de klepel hangt

MOOIE WATERKANTEN

Door Marenka Groenhuijzen

De prachtige weilanden en de hoge wolken luchten 
van het Hollandse polderlandschap waarin wilgen en 
riet zich buigen in de wind, zijn door schilder Jan 
Willem van Borselen (1825-1892) op onnavolgbare 
wijze op doek gezet.
Van Borselen was een verwoed wilgenschilder. Andreas 

Schelfhout, ook een zeer bekende schilder, was zijn 
leermeester. 1839 wordt zijn eerste schilderij vanuit de 
tentoonstelling verkocht: de tijd van de Haagse School. 
Koning Willem III gaf Van Borselen verschillende 
opdrachten en nodigde hem uit op Paleis het Loo. In 
1891 verblijft hij op het Loo en maakt een aquarel voor 
een kamerscherm voor prinses Wilhelmina in opdracht 
van koningin-regentes Emma.
Op de foto een van de zijslootjes aan de Linge in Heem-
stede. Van Borselen zou hier zo gezeten kunnen heb- 
ben.

Schilder van het groene hart


